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Heb jij dat ook wel eens? Soms krijg je iets 

waar je helemaal niet op zit te wachten. 

Onlangs nog. Iemand kwam langs en bracht een 

courgette voor mij mee. Heel aardig natuurlijk, 

maar ik werd er niet blij van, want ik houd niet 

van courgettes.

Je kunt ook iets krijgen waarvan je dénkt dat 

het niets voor je is, maar later blijkt dat toch 

anders te zijn. Als jongen van tien jaar maakte 

ik dat mee. Bij wat promotiemateriaal van een 

of andere bank kreeg ik een plankje van bijna 

twintig centimeter lang. Wat ik ermee moest? 

Geen idee. Het was lelijk en ruw en kon dus 

zelfs niet gebruikt worden als liniaal. Bijna had 

ik het in de vuilnisemmer gegooid, want ik 

vond er niets aan. Totdat het vreemde plankje 

in het water terecht kwam. Het begon op te 

zwellen en er kwam een mooie grote spons 

tevoorschijn. Dat was nog eens een leuke 

meevaller!

Zo kan het jou ook vergaan. Met dit tijdschrift! 

Je hebt er niet om gevraagd, maar het toch 

gekregen. Nu lees je het wel, maar wat moet je 

ermee? Je hebt helemaal niets met God en met 

geloof. Straks gooi je het bij het oud papier. 

‘Weg ermee!’

Daag jezelf uit

‘Ho, wacht even!’ Want net zoals het mij verging 

met dat plankje, kan het jou vergaan met dit 

blad. Geef het een kans. Daag jezelf uit om een 

onderzoekje in te stellen. 

Probeer al lezend eens te ontdekken waarom 

mensen dit aan jou geven. Waarom zij Allicht 

Hoorn samenstellen, laten drukken en 

verspreiden in de hele stad. Wat willen zij 

daarmee bereiken? ‘Jammer van de kosten!  

Aan mij niet besteed.’

Totdat je, terwijl je leest, ontdekt waar het om 

draait. Dan verandert het. Je komt erachter dat 

wij jou niet ons geloof willen opdringen. Nee, 

het gaat veel dieper. Dat jij het geluk vindt, waar 

ieder mens naar op zoek is. Dat je toekomst hebt 

als het leven korter wordt. Dat je eeuwig leeft.

Gun dit blad dus een paar weken. Daag jezelf 

uit! Lees het kritisch en wees eerlijk naar jezelf.

Zijn jouw argumenten om niet te geloven sterk 

genoeg? Dat kan wel eens anders uitpakken 

dan je denkt. Misschien krijg je wel antwoord 

op je diepste vragen. Ik hoop het van harte.

‘Fijne feestdagen gewenst!’

Albert van Bragt

Introductie



‘Ik ben niet onderweg 
naar de dood, maar 
naar Huis’

Het leven van Paul Vogelpoel (68) uit Hoorn kent zwarte bladzijden. Toch 
hebben die hem er niet van weerhouden om in God te blijven geloven. ‘God 
hield mij vast. In de wereld is status belangrijk. Op sociale media moeten we 
minstens een paar honderd volgers hebben om mee te tellen. Maar bij Hem 
mag je komen zoals je bent.’

Door Janita van Hoeven-Ten Voorde
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Wie bij Paul en Vera binnenkomt 

in hun woning in de Risdam wordt 

enthousiast begroet door Morris. De 

jonge labradoodle kwispelt, likt en 

springt tegen het bezoek op. Na een 

vermaning van zijn baasje gaat hij 

rustig bij de salontafel liggen. 

Paul serveert koffie met speculaas-

brokken en begint met het vertellen 

van zijn levensverhaal. Hij werd 

geboren in een rooms-katholiek 

gezin in het Noord-Hollandse Heiloo. 

‘We gingen elke zondag trouw naar 

de kerk, baden voor het eten en voor 

het naar bed gaan, maar er werd niet 

veel over het geloof gesproken. Het 

was een gewoonte, een traditie, iets 

wat erbij hoorde.’

Hij volgde catechisatie, vierde op zijn 

twaalfde de hernieuwing van zijn 

doopbelofte en ontving op zijn veer-

tiende het vormsel. Nadenken over 

het geloof deed hij niet veel. ‘Ik volg-

de het voorbeeld van mijn ouders. Zij 

hadden het beste met me voor.’

Amazing Grace
In zijn puberteit begon Paul vragen 

te stellen bij wat de kerk leerde. ‘Ik 

begreep niet waar de rituelen in de 

kerk vandaan kwamen. In de Bijbel 

kwam ik ze nergens tegen.

Ik ging met mijn vragen naar mijn 

ouders en naar een pastoor toe, maar 

zij konden mij niet verder helpen.’

In die jaren luisterde hij regelmatig 

naar piratenzenders, waaronder 

radio Noordzee. Op een ochtend 

hoorde hij evangelist Johan Maas-

bach spreken. ‘Hij had het erover dat 

wij ons moeten bekeren en ons hart 

openen voor God. Zijn woorden wa-

ren zo anders dan die van de pastoor. 

Op radio Veronica hoorde ik voor het 

eerst het lied Amazing Grace. De mu-

ziek en de tekst raakten mijn hart.’

Na het kijken van de film ‘Jeugd op 

drift’ van de Amerikaanse evangelist 

Billy Graham kwam Paul op 18-jarige 

leeftijd tot bekering. De filmavond 

werd gehouden in het Asta theater 

in Heiloo en was georganiseerd 

door de plaatselijke evangelische 

gemeente. ‘Aan het einde van de 

film werd de vraag gesteld: Wie wil 

er een nieuw leven met de Heere 

Jezus beginnen? Die moest zijn hand 

opsteken. Ik stak mijn hand op. Na 

afloop heb ik mijn fiets gepakt en 

ben ik naar huis gereden. Al fietsend 

op de Herenweg, bij de splitsing met 

het Slimpad, stroomde een gevoel 

van vreugde en vrede door mij heen. 

Een bijzondere ervaring, ik kon hui-

len en lachen tegelijk.’

Vreugde
Eenmaal thuis deelde hij zijn erva-

ring met zijn moeder. ‘Die begreep 

er niets van. Ik kon ook niet goed 

uitleggen wat ik voelde. Het was 

een onuitsprekelijke vreugde, niet in 

woorden uit te drukken.’

Na die ervaring zat Paul anders in de 

kerk. ‘Het Evangelie ging voor mij 

leven. De stap naar de evangelische 

gemeente vond ik op dat moment 

erg groot. In de katholieke kerk voel-

de ik me steeds minder thuis.’

Drie jaar na zijn bekering sloot Paul 

zich aan bij de evangelische gemeen-

te in Heiloo en leerde daar een meis-

je kennen. Hij trouwde met haar en 

kreeg vier zonen. Het gezin bezocht 

in die tijd de Kerk van de Nazarener 

in Koog aan de Zaan, omdat daar 

meer te doen was voor de jeugd. 

Na 22 jaar strandde hun huwelijk. 

De kinderen gingen bij zijn ex-vrouw 

wonen. Paul keerde de kerk de rug 

toe. ‘Ik had het idee dat de mensen 

daar mij aankeken op mijn scheiding. 

Achteraf denk ik niet dat het een 

juiste beslissing was, maar toen kon 

ik daar niet langer blijven.’

Elvis Presley
Het waren geen gemakkelijke jaren 

voor Paul, maar toch liet het geloof 

hem niet los. ‘God hield mij vast. 

Ik ben nooit boos op Hem geweest 

of heb aan Hem getwijfeld. Ken je 

het lied ‘His hand in mine’ van Elvis 

Presley?’ Paul zingt het zacht voor: 

‘I can feel His hand in mine. That’s 

all I need to know’. ‘Dat lied was zo 

belangrijk voor mij.’

Met zijn eerste vrouw had hij inmid-

dels geen contact meer. Via internet 

leerde hij zijn huidige vrouw Vera 

kennen. In mei 2010 zijn ze ge-

trouwd. Vera had drie zonen. Samen 

heeft het echtpaar twintig kleinkin-

deren. ‘Vera heeft ook een rooms-ka-

tholieke achtergrond. We wilden 

ons huwelijk laten inzegenen door 

een lekenpriester, maar dat kon niet. 

Toen hebben we ons allebei laten 

uitschrijven.’

Paul kijkt bijna elke zondag naar het 

christelijke televisieprogramma Hour 

of Power. ‘Het zijn mooie uitzendin-

gen, waardoor mijn geloof wordt 

gevoed.’ 

Bijbelgesprekskring
In 2015 kwam hij in contact met de 

christelijke gemeente Het Lichtbaken  

in Hoorn. ‘Ik was op zoek naar col-

lectanten voor ZOA, een stichting 

die zich inzet voor vluchtelingen. 

Een kennis van mij verwees mij naar 

Het Lichtbaken. Daar bezoek ik nu 

op woensdagavond een Bijbelge-

sprekskring. We zijn bezig met de 

Bijbel, zingen christelijke liederen 

en bidden met en voor elkaar. Het 

zijn broeders en zusters van mij. We 

bemoedigen elkaar en delen wat ons 

bezighoudt.’

De Bijbel is belangrijk voor Paul. ‘Het 

woord van God geeft een perspectief 

die de beste verzekering mij niet kan 

bieden. Door de Bijbel weet ik dat 

God mij als Zijn kind heeft aangeno-

men. Daardoor wacht er een heerlijke 

erfenis op mij: eeuwig leven!’

‘In onze samenleving zien we dat de 

tegenstander van God niet stil zit’, 

‘Laten wij vrijmoedig 
spreken over God 
en Zijn liefde voor 

mensen.’

Het Lichtbaken 5
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zegt Paul. ‘In listige vermomming 

prijst hij zijn waren aan. Zijn leugens 

worden feestelijk verpakt. Alcohol 

en roken worden gezien als normaal, 

terwijl ze ons lichaam beschadigen. 

Jezus wil deze leugens ontmaskeren.  

Hij wil een nieuw leven aan ons 

geven om samen met Hem op  

het rechte spoor te blijven. In de 

Psalmen lees ik: ‘Uw woord is een 

lamp voor mijn voet en een licht  

op mijn pad’.’

Gods liefde
‘De Bijbel overstijgt het horizontale 

en brengt mensen in contact met 

God, Die alles gemaakt heeft’, aldus 

Paul. ‘Alle boeken van de wereld 

kunnen niet de plaats van de Bijbel 

innemen. Als je Gods Woord gaat 

lezen, verander je van binnenuit. De 

rode draad van de Bijbel is Gods lief-

de voor mensen. Jezus kwam naar de 

aarde voor ons zondaren.’

Het is volgens Paul begrijpelijk dat 

mensen hun vertrouwen in religi-

euze organisaties hebben verloren. 

‘Mensen doen er een gebed, drinken 

een kop koffie en gaan dan weer 

naar huis. Maar er moet iets gebeu-

ren in het hart van de mens. Er moet 

een keuze vallen. Vind je het gek dat 

mensen weglopen als hen niet om 

een keuze wordt gevraagd?’

Hij hoopt dat mensen met het bad-

water niet ook het kind weggooien. 

‘Verlies het vertrouwen in kerken, in 

organisaties, in mensen, maar nooit 

in God, want Hij heeft mensen lief. 

Zelfs tegen een terechtgestelde 

moordenaar zei Jezus: ‘Vandaag zult 

u met mij in het paradijs zijn’. Wat 

Jezus belooft, doet Hij.’

Status
‘In de wereld is status belangrijk, 

maar bij God mag je komen zoals je 

bent’, zegt Paul. ‘Op sociale media 

moeten we minstens een paar hon-

derd volgers hebben om mee te tel-

len. Op de laatste dag van je leven 

heb je daar niet veel meer aan. Wat 

meerwaarde heeft, is een getuigenis 

dat blijft bestaan.’

Paul werkt als opticien en vertelt 

op zijn werk regelmatig over God. 

‘Mensen vertellen hun ellende soms 

aan mij, dan luister ik en zeg: ‘Laten 

we hopen en bidden dat er een ver-

andering komt.’ Ik heb meestal een 

City bible bij me.’ (een Nieuw Testa-

ment om weg te geven, red.). ‘Soms 

geef ik die aan iemand mee. Laatst 

aan een man van 84 met hartproble-

men. Wie weet wat het lezen van de 

Bijbel met hem doet.’

Toen hij onlangs zijn hond uitliet, 

kwam hij een man tegen wiens 

vriendin drie weken daarvoor was 

overleden. ‘Hij was de weg kwijt. Ik 

heb naar hem geluisterd en hem een 

Bijbel gegeven en gezegd: ‘Je kan je 

leven in de handen van God leggen. 

De Bijbelse boodschap biedt per-

spectief.’ Hij stond er wel voor open. 

Ik kreeg zelfs z’n telefoonnummer.’

Toekomst
Hij vindt het belangrijk dat het 

christelijke geluid wordt gehoord in 

de samenleving. ‘Er klinken zoveel 

verschillende boodschappen in deze 

wereld. Wat laten wij als christenen 

horen? Als bij een voetbalwedstrijd 

Ajax-Feijenoord het hele stadion uit 

zijn dak gaat, mogen wij dan zwij-

gen over de boodschap dat Jezus de 

dood overwon? Laten wij vrijmoedig 

spreken over God en Zijn liefde voor 

mensen. Ik schaam me er niet voor. 

God heeft mensen lief en voor ie-

dereen die in Hem gelooft, is er een 

heerlijke toekomst weggelegd.’

Zelf mag hij weten dat hij niet onder-

weg is naar de dood, maar naar Huis, 

naar het eeuwige leven. ‘De Bijbelse 

boodschap overstijgt dit leven en 

geeft hoop op het eeuwige leven. Ik 

hoop dat alle inwoners van Hoorn 

die blijde boodschap zullen overden-

ken en met hun hele hart geloven.’

Het Lichtbaken 7



Door Ben Tramper, hervormd predikant

8

Als je lijdt aan 
een conflict
Jezus geeft kracht om mensen lief te hebben, 
ook als zij het ons lastig maken

Voor goede vriendschap is zij onmisbaar: liefde. Waar ze ontbreekt, steken 
gevoelens van jaloezie al snel de kop op. Ook in de kring van volgelingen 
rondom Jezus van Nazareth lopen de spanningen onderling soms hoog op. 
Hoe gaat Jezus ermee om? Wat is Zijn boodschap als verhoudingen op scherp 
staan? Als je lijdt aan een conflict?

Jezus heeft het meer dan eens van 

nabij meegemaakt: dat zijn beste 

vrienden, zijn twaalf vertrouwelingen, 

met elkaar woorden kregen. Mattheüs, 

één van hen, schrijft erover in zijn 

evangelie. In hoofdstuk 20 tekent hij 

op hoe Johannes en Jakobus op een 

bepaald moment aanleiding geven 

voor grote onenigheid.

Wat gebeurt er? De broers Johannes 

en Jakobus menen dat Jezus, op één 

van zijn reizen naar Jeruzalem, zijn 

Koninkrijk op aarde snel zal oprichten. 

Nog even, denken zij, en Hij zal de 

Romeinse machthebbers verdrijven 

en als koning gaan regeren, omringd 

door een kabinet van ministers.

Johannes en Jakobus zien het al hele-

maal voor zich. Ongetwijfeld zullen zij 

belangrijke posten ontvangen. Sterker 

nog: zij dromen van de beste posities, 

het dichtst bij het centrum van de 

macht: de één aan de linkerhand van 

Jezus, de ander aan zijn rechterhand.

De broers nemen het besluit Jezus 

ernaar te vragen. Maar wel in het 

geniep. Achter de rug van de anderen 

om. Zonder dat iemand erachter komt. 

Samen proberen ze de tien anderen 

de loef af te steken. 

Zodra die er lucht van krijgen, is de 

boot natuurlijk aan. Zij nemen het 

Johannes en Jakobus uiterst kwalijk. 

Diep verontwaardigd zijn ze. Boos.  

Er dreigt in de broederkring een 

pijnlijke breuk.

Egoïsme
De wortel van dit conflict is dezelfde 

als waaruit veel andere conflicten 

ontstaan: egoïsme. Johannes en Ja-

kobus laten zich meeslepen door een 

hang naar macht en waardering en 

eer. Koesteren zij niet een verlangen 

wat ten diepste elk mens koestert: 

het verlangen om gezien te worden? 

Om er toe doen? Om iemand zijn?

Laten wij ons daardoor leiden, dan 

komen verhoudingen gemakkelijk op 

scherp te staan. In de familie. Op de 

werkvloer. In de buurt. Tegen zelf-

zucht zijn de beste vriendschappen 

niet bestand. Hoe goed onderlinge 

relaties ook zijn, egoïsme maakt 

uiteindelijk alles stuk. Als mensen 

Allicht Hoorn8
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zichzelf in het middelpunt zetten, 

ontstaat er al snel een harde sfeer. 

Veel mensen lijden eraan. Nooit 

hebben zij echt de warmte van harte-

lijke, zelfopofferende liefde ervaren. 

Misschien ben jij ook wel opgegroeid 

in een klimaat waarin slechts het 

recht van de sterkste geldt en waarin 

je eigenlijk alleen meetelt als je aan-

trekkelijk bent. 

Kracht
Als Jezus merkt dat de verhoudingen 

bij zijn volgelingen steeds meer op 

scherp komen te staan, roept Hij hen 

bij zich. Zó niet, drukt Hij hun op het 

hart. Hij wil niet dat mensen zichzelf 

en hun eigen belangen zoeken. Hij 

wil dat mensen de ander zoeken. 

Vanuit hartelijke liefde. De ander is 

er niet voor jou. Jij bent er voor de 

ander. 

Van die liefde is Jezus zelf niet alleen 

het voorbeeld, maar óók de bron. Hij 

zegt niet alleen hoe wij moeten le-

ven, maar Hij geeft mensen er ook de 

kracht voor. Gelukkig! Want wat zegt 

Hij tegen de twaalf volgelingen? Een 

veelzeggend woord, rijk van inhoud. 

‘Ik ben niet gekomen om gediend 

te worden, maar’, voegt Hij eraan 

toe, ‘om te dienen èn... Mijn leven te 

geven tot een losprijs voor velen’. 

(Mattheus 20:28)

Jezus, de Zoon van God, verklaart 

zelf dat Hij niet naar de wereld is 

gekomen om door mensen te worden 

gediend, niet om van mensen iets te 

krijgen, niet om van hen eer en gunst 

te vragen, maar om ons te dienen; om 

alles aan ons te geven, zonder er iets 

voor terug te hoeven: Zichzelf, zijn 

leven. Zo wil Hij mensen dienen.

Dienen in liefde
Wat we bij Jakobus en Johannes aan 

zelfzucht aantreffen en wat ook in 

ons hart leeft, is wat volgens Jezus 

‘zonde’ is. En dat kwaad leidt tot 

allerlei ander kwaad. Liefdeloosheid 

breekt af, breekt stuk. God kan er niet 

mee overweg. God heeft zoveel lief-

de tot wat goed is, dat Hij het minste 

kwaad niet kan dulden.

Wat doet nu Jezus? Hij laat alle 

kwaad zichzélf aanrekenen. Hij 

neemt het op zich, de zonde en ook 

de gevolgen ervan. Hij draagt het 

weg. Waarheen? Hij gaat ermee naar 

het kruis. Daar betaalt Hij de prijs 

voor de zonde, en dat terwijl Hij zelf 

niet de minste zonde heeft gedaan. 

Hij betaalt voor anderen. Ook voor 

Johannes en Jakobus. Nu hoeven 

zij zelf niet te betalen. En zo dient 

Jezus beide broers. In hun plaats 

draagt Hij de straf over de zonden.

Spreekt het kruislijden van Jezus 

niet van onbegrijpelijke zondaars-

liefde? Zie Hem hangen aan het 

hout: vol wonden, vol striemen, 

veracht en verworpen. Op de heuvel 

waar het kruis staat, op Golgotha, 

gaat Zijn woord in vervulling: ‘Ik 

ben niet gekomen om gediend te 

worden, maar om te dienen.’

Verwondering
Dat nu te geloven, dat Jezus in mijn 

plaats betaalt voor alle zelfzucht -dat 

schept verwondering in mijn hart. Te 

delen in Jezus’ liefde voor zondaren 

geeft onuitsprekelijk veel geluk. 

Heb ik Jezus, dan heb ik genoeg. 

Dan hoef ik niet meer te dingen naar 

waardering, macht en invloed. Alles 

waarnaar ik verlang, heb ik reeds. In 

Christus. 

Door te geloven in Jezus ben ik meer 

bereid anderen te dienen in liefde. 

Ook als zij mij te snel af zijn. Ook als 

zij mij de loef afsteken.

Liefde overwint.

Liefde overwint

9Het Lichtbaken
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Stille Wenk…

Door Klaas Klopstra, hersteld hervormd predikant

In het gewone leven is het zo; hoe harder een geluid, hoe meer het onze 
aandacht trekt. De stoomtram Hoorn-Medemblik kondigt zijn komst aan met 
een lang en indringend fluitsignaal. Ook was het vroeger bij stoomtreinen 
gebruikelijk dat vier korte tonen het publiek waarschuwden dat de trein op het 
punt van vertrekken stond. Eén langgerekte toon kondigde het daadwerkelijke 
vertrek van de trein aan.

Je zou verwachten dat de komst van 

Jezus, Gods Zoon, in de wereld luid 

en duidelijk wordt aangekondigd. Om 

zo ieders aandacht te trekken, zodat 

iedereen zou zeggen: ‘Hij komt’. Maar 

op engelen na, die tot de herders ko-

men in het veld, blijft het stil. Op een 

ster na, die de weg wijst aan enkele 

wijzen uit het Oosten, voltrekt het 

wonder zich zonder verdere opval-

lende tekenen. 

Er is geen bazuin; geen algemene be-

kendmaking; geen aandachttrekkerij. 

Eigenlijk zou er een afkondiging moe-

ten worden gedaan; een soort ‘Amber 

Alert’: ‘GOD KOMT ONDER ONS’. Want 

het is niet niks. Voornamer bezoek kun 

je je niet indenken. Je houdt je hart 

vast! Wat staat ons te wachten? Wie 

van ons kan Goddelijk bezoek zomaar 

onder ogen zien alsof het niets is? 

Maar wat zie je? God komt – als mens – 

in deze wereld. En het voltrekt zich zo 

in het verborgene, dat vrijwel niemand 

er getuige van is. Er ligt enkel een 

klein, teer en stil kindje in de voerbak.

Die stilte is er niet alleen aan het be-

gin van Jezus’ komst in deze wereld. 

Als Jezus groter wordt ‘gaat Hij geen 

woordenstrijd aan en verheft Hij Zijn 

stem niet op de straten’ (Mattheüs 

12:19). Alsof Hij niets te zeggen 

heeft. Een burgemeester betreedt het 

podium en houdt een speech. Je zou 

raar staan te kijken als hij zijn mond 

dicht houdt. Een rechter neemt plaats 

en spreekt het vonnis uit. 

Maar Gods Zoon komt en dan is het 

zo anders. Hij roept niet; Hij tiert niet; 

Hij maakt geen kabaal; Hij loopt niet 

met zichzelf te koop; Hij wringt zich 

niet met ellenbogen naar voren; Hij 

maakt geen ophef over zichzelf; Hij 

laat geen fanfare voor zich uit gaan; 

Hij laat geen posters ophangen met 

een grote afbeelding van zichzelf. 

De Grootste der groten stelt zich 

bescheiden, klein en nederig op.

Waarom is dat? Hij zocht niet de 

aandacht voor zichzelf. Hij zocht niet 

de groten der aarde. Hij zocht de klei-

nen; de verachten; degenen die heil 

nodig hadden van God. En dat doet 

Hij nóg! Hij komt om het verlorene te 

zoeken en te vinden. Dat doe je niet 

met stemverheffing. Dat stoot alleen 

maar af. Wat win je daarmee, dan al-

leen een kort moment van aandacht… 

Iemands hart winnen, dat doe je 

met de stille wenk van de liefde. Hij 

dwingt niet met veel geschreeuw. Hij 

overtuigt, maar niet met overslaande 

stem. De Zoon van God komt. Maar 

hóe? Wat denk je? Als een kindje in 

de kribbe; als een herder van men-

senzielen, die de schapen bij name 

kent. Hij diende ons als een knecht. 

Hij heeft Zijn leven afgelegd.

Napoleon zei eens dat hij zelf door 

geweld volkeren overwon, maar 

Jezus door liefde. Hij had gelijk. Er is 

een tegenstelling tussen geweld en 

liefde. Wat is er in deze wereld een 

geweld aan woorden…

God bedient Zich van een andere 

methode, namelijk die van de liefde. 

Liefde ‘fluit’ niet schril en maakt geen 

kabaal. Ware liefde zoekt én weet te 

vinden. Wat is Kerst? Het is Stille lief-

de die naar ons uit gaat. Stille liefde 

wenkt. Stille liefde wint.
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uw vermogen verdient
• veiligheid  • f lexibiliteit  • vast rendement van 3%

Veilig

Uniek

Flexibel

Persoonlijk

Gegarandeerd

Ruime ervaring

Unieke zekerheid

Sterke portefeuille

Persoonlijk betrokken

Maximaal klantgericht

Vermogensbeheer vraagt om een weloverwogen balans tussen 

Van Dam, Van Dam & Verkade biedt haar klanten een vast 
en gegarandeerd rendement van 3%. Dit aantrekkelijke rendement 
kan zij bieden door te beleggen in goed, gunstig gelegen en optimaal 
verhuurd commercieel vastgoed op goede, gewilde locaties in Duits-
land, Nederland en de V.S.

Contact
Bent u op zoek naar een ideale combinatie van veiligheid, 

Vraag dan nadere informatie of maak een voor u vrijblij-
vende afspraak voor een persoonlijke toelichting op de 
mogelijkheden.

Van Dam, Van Dam & Verkade B.V.
Herengracht 74 | 1015 BR Amsterdam | 
020 - 48 96 500
info@vandamvandamverkade.com
www.vandamvandamverkade.com



Christelijke gemeente

De deur staat open
Het Lichtbaken is een christelijke 

gemeente waar iedereen welkom is, 

ongeacht leeftijd, achtergrond, religie. 

We zien elkaar als medemensen, als 

schepselen, en benaderen elkaar met 

respect en belangstelling. Je hoeft dus 

niets mee te brengen aan kennis of 

kwaliteiten. Kom gewoon zoals je bent.

Wie wij zijn
Wij kunnen onze gemeente 

misschien wel het beste typeren 

als een doelgerichte gemeente. De 

samenkomsten op zondag vormen 

de kern van onze activiteiten en wij 

richten ons op het grootmaken van 

God. De Bijbel, het Woord van God, 

staat centraal. Altijd proberen we de 

woorden van God te betrekken op 

onze tijd en de vragen waarmee wij 

zitten. Wat geeft perspectief in ons 

leven? Wat geeft mij kracht om door te 

gaan, juist als ik het moeilijk heb?

Activiteiten 
In ons gebouw hebben wij diverse 

activiteiten. Elke zondag zijn er twee 

samenkomsten, om 10.30 en om 

19.00 uur. Op woensdagavond is 

er een interactieve gespreksgroep 

over de bijbel, van 20.00 tot 22.00 

uur. Op de 1e donderdag van de 

maand is er een gesprekskring over 

geloven en elke 3e donderdag van 

de maand is er Open Koffieochtend 

met gelegenheid voor ontmoeting, 

gezelligheid en een gesprek. Allebei 

vanaf 10.00 uur. Ga voor de agenda 

naar: hetlichtbakenhoorn.nl/agenda

Meeleven
Wij zijn een kleine christelijke 

gemeente. Als je met ons in contact 

bent, hoor je er ook echt bij. Want 

we kennen elkaar, er is onderlinge 

band en we leven met elkaar mee. En 

voordat het zover is? Misschien zie 

je er tegenop om zomaar binnen te 

stappen of het lukt niet om bij ons 

langs te komen. Wij zijn dan graag 

bereid je thuis op te zoeken voor een 

gesprek. Neem contact op en maak een 

afspraak. Belangstelling? 
Heb je een vraag? Zin om naar een van 

onze activiteiten komen? 

Of wil je liever een keer kennismaken? 

Graag ben ik je van dienst. Laat het mij 

weten. De contactgegevens vind je op 

pagina 31. 

Albert van Bragt, 

voorganger van Het Lichtbaken

Jezelf zijn
Het gaat er bij ons ongedwongen 

aan toe. Je kunt contacten leggen, 

gesprekken voeren, samen met 

anderen nadenken over levensvragen, 

of over de dingen waarmee je zit. Als je 

liever luistert, is dat ook prima. Je mag 

gewoon jezelf zijn.
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Door Judith van Helden

De ster

‘Hier, dit moet zo snel mogelijk naar de koning worden 

gebracht, Debora.’ 

Debora draait zich om en kijkt verbaasd naar het dienblad 

dat Ruchama haar in handen drukt. Het staat vol met 

hapjes en drankjes.

‘Heeft de koning gasten? Ik wist niet dat er nu bezoek zou 

komen.’ 

Ruchama kijkt even om zich heen. ‘Dat wist hij zelf ook 

niet. Ik begreep van Achim dat de koning nogal in paniek 

is, al probeert hij dat natuurlijk niet te laten merken. 

Misschien kun je meer te weten komen als je de drankjes 

serveert?’

Met een knipoog verdwijnt Ruchama weer naar de keuken 

van het paleis. Debora glimlacht. Zelf is ze ook wel 

nieuwsgierig, maar dat is nog niks in vergelijking met 

Ruchama.

Even later staat Debora met het dienblad voor de kamer 

waar de koning zijn gasten heeft ontvangen. Achim staat 

bij de deur. 

‘Wie zijn er op bezoek?’ fluistert Debora. 

Achim haalt zijn schouders op. ‘Drie mannen. Aan hun 

kleding te zien komen ze van ver. Ze dachten dat hier een 

prins was geboren.’ 

‘In dit paleis?’ Debora proest het uit. ‘Hoe komen ze daar 

nu bij?’ 

Achim glimlacht. ‘Van wat ik ervan heb gehoord, hebben ze 

een nieuwe ster aan de hemel ontdekt. Volgens hen is dat 

het teken dat de koning van de Joden is geboren.’ 

‘De koning van de Joden?’ Debora laat het dienblad bijna 

vallen. 

Achim trekt zijn wenkbrauwen op. ‘Ik zal je maar snel 

aankondigen bij de koning, voordat alles op de grond valt.’ 

Debora hoort hem amper. Ze denkt aan haar oma. Oma 

heeft het al jaren over de komst van de koning van de 

Joden. Ze bidt er iedere dag voor en Debora weet heel 

goed dat ze daar niet koning Herodes mee bedoelt. Koning 

Herodes mag dan in dit mooie paleis wonen, hij zal niet 

degene zijn die de mensen voorgoed vrede zal geven. 
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‘Je kunt opdienen.’ De stem van Achim onderbreekt haar 

gedachten. 

Zo stil mogelijk betreedt Debora de zaal. Aan een grote 

tafel zit koning Herodes, samen met een aantal andere 

mannen. Het is duidelijk wie de gasten zijn, maar er zijn 

ook een aantal mannen uit Israël aangeschoven. Debora 

herkent enkele priesters. De tafel ligt vol met boekrollen en 

perkamenten. 

‘Dus als we het goed begrijpen, moeten we in Bethlehem 

zijn?’ Een van de gasten richt zich tot zijn medereizigers. 

‘Dan kunnen we maar beter direct weer vertrekken. 

Bethlehem is enkele uren reizen hiervandaan.’ 

‘Ik zal u niet tegenhouden,’ antwoordt koning Herodes. 

‘Gaat u maar snel naar Bethlehem om het kind te zoeken. 

Maar ik sta erop dat u op de terugweg weer bij mij 

langskomt. U zult begrijpen dat ik de nieuwe prins ook 

graag de eer wil bewijzen die hem toekomt.’ 

De stem van koning Herodes klinkt ijzig. Debora voelt een 

rilling over haar rug lopen.

Stiekem werpt ze een blik op het gezicht van de gasten.  

Zou het hen ook opgevallen zijn? 

‘Kijk eens, daar is de ster weer.’ Melchior wijst naar boven. 

‘Het lijkt alsof hij ons de weg wil wijzen.’ 

‘Als we inderdaad naar Bethlehem moeten, kan het niet ver 

meer zijn. De man die ons uitlegde hoe we daar moeten 

komen, zei dat we er voor zonsondergang ruim konden zijn. 

Ik vermoed dat we de eerste huizen ieder moment zullen 

zien.’ Caspar klopt even op de hals van zijn kameel. ‘Nog 

even volhouden, beestje.’ 

Hij blijkt gelijk te hebben. Twee bochten later verschijnen 

de eerste huizen.

‘Het lijkt alsof de ster boven dat huis blijft hangen,’ 

constateert Balthasar. ‘Het lijkt me geen woning voor  

een prins.’ 

‘We zullen zien.’ Melchior leidt zijn kameel naar het huis en 

stapt af. ‘De ster is geen gewone ster en volgens de oude 

geschriften gaat het hier ook niet om een gewone prins.’ 

Nog voordat hij uitgesproken is, gaat de deur van het huis 

open. Op de drempel staat een jonge vrouw. Op haar arm 

draagt ze een kindje. 

Even blijft Melchior als versteend staan. En dan voelt hij 

met alles dat in hem is, dat dit de langverwachte koning 

is. Eerbiedig knielt hij neer. Balthasar en Caspar doen 

hetzelfde. 

‘Komt u alstublieft verder.’ 

De jonge vrouw stelt zich voor als Maria. Ze lijkt niet 

verbaasd dat er ineens drie onbekende mannen voor haar 

zoon knielen. 

Haastig haalt Melchior de geschenken die hij mee heeft 

genomen uit de zadeltassen van zijn kameel. Goud, wierook 

en mirre. Dure geschenken die een koning waardig zijn. 

‘Zo te zien, heeft u een lange reis achter de rug,’ glimlacht 

Maria. 

Melchior knikt. ‘We dachten eerst dat we in Jeruzalem 

moesten zijn, bij het paleis van koning Herodes.’ 

Zodra de naam van de koning klinkt, betrekt het gezicht 

van Maria. Melchior begrijpt het wel. Hij heeft gehoord 

dat de koning erg wreed kan zijn. Het dienstmeisje in het 

paleis was ook al zo bang. Ze trok helemaal wit weg toen 

de koning beweerde dat hij de nieuwe prins eer wilde 

bewijzen. 

‘Ik zal eens kijken waar u kunt overnachten. Mijn man zal zo 

ook thuiskomen en wil uw verhalen vast ook graag horen.’ 

Melchior knikt dankbaar. 

‘Ga niet terug naar koning Herodes.’ 

Melchior draait zich onrustig om in zijn slaap. Wie praat 

daar tegen hem? 

‘Ga rechtstreeks terug naar huis.’ 

Melchior is nu klaarwakker. Het is nog nacht, en er is 

niemand te zien, maar de stem klonk zo duidelijk dat hij 

begrijpt dat dit een boodschap van God is. God wil niet dat 

Herodes kennis zal maken met de echte Koning. Melchior 

weet wat hem morgen te doen staat. Naar God luisteren is 

belangrijker dan naar koning Herodes luisteren. 

‘Die wijze mannen zijn nooit meer teruggekomen, toch?’ 

Ruchama kijkt opzij, naar Debora die de zilveren messen 

poetst. 

‘Dat klopt,’ antwoordt Debora. ‘Volgens mijn oma is dat 

maar goed ook. Het jongetje in Bethlehem is de zoon van 

God, Hij zal ons redden en verlossen. De profeten hebben 

zijn komst lang geleden al aangekondigd.’ Een glimlach 

trekt over haar gezicht. ‘Hij zal eindelijk echte vrede in de 

wereld brengen. Niet alleen voor ons maar voor iedereen 

die in Hem gelooft.’ 

Ruchama glimlacht ook. ‘Dat is het mooiste nieuws dat  

ik ooit heb gehoord.’

Dit verhaal kun je nalezen in de Bijbel, in Mattheüs 2. 

Je leest daar ook hoe het verder gaat. 

Geschreven door Judith van Helden
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Brandstofpompen revisie

Verstuiver / Pompverstuiver
revisie

Vermogensmeting

Kwaliteit, precisie
 en betrouwbaarheid

www.ae-tech.nl

AETech
Kauwenhoven 10
6741 PW Lunteren

T +31(0) 318 463038
F +31(0) 318 463028
E info@ae-tech.nl 

Drukwerk maakt indruk. Door onze jarenlange ervaring weten wij van Drukkerij AMV dat als geen ander. Steeds meer ondernemers 

en organisaties kiezen voor AMV. Met een team creatieve vormgevers, printers en drukkers zijn we onze opdrachtgevers graag van dienst. 

Indrukwekkend van concept tot eindproduct.

Indrukwekkend
werk

Drukkerij AMV BV   Kauwenhoven 5  |  Lunteren  |   info@drukkerij-amv.nl  |  www. drukkerij-amv.nl

Snetselaar Constructieve Ingenieurs BV is een
onafhankelijk en landelijk werkend adviesbureau op het

gebied van bouwconstructies.
Onze activiteiten bestaan uit het adviseren, ontwerpen en
berekenen van bouwkundige constructies van staal, beton,

hout en funderingen.
De constructies worden door ons in 3D uitgedetailleerd.

www.snetselaar.nl

Slim ontwerpen én uittekenen
is goedkoper én sneller bouwen!

  Adviezen voor:
  • woningen 
  • villa's 
  • appartementen
  • kantoren
  • bedrijfshallen
  • scholen
  • kelders
  • enz.



En Jezus zei tegen haar: 
Ook Ik veroordeel u niet; 
ga heen en zondig niet meer.

Betrapt!

Mensen zijn soms zo hard, liefdeloos en egoïstisch. Soms misbruiken zij onze 
misstappen in hun eigen voordeel. Over de rug van een ander. Jezus laat ons 
zien dat Hij zo anders is. Niet op zichzelf gericht, maar op de ander. Over liefde 
gesproken! En dat voor mensen die zich betrapt voelen. 

1  Deze geschiedenis staat ook online: herzienestatenvertaling.nl/teksten/johannes/8

Lees de geschiedenis die hierbij hoort 

uit Johannes 8:1-11 1

Een betrapte vrouw 
Het had natuurlijk niet openbaar 

mogen komen, maar betrapt is betrapt. 

Het had nooit mogen gebeuren, toch 

is het gebeurd. Ontrouw geweest. De 

tempelpolitie nam haar mee. Ze voel-

de zich lopen door de straten. Ze had 

het bed gedeeld met iemand die niet 

van haar was. De mannen van de kerk 

deden net alsof ze het heel erg von-

den wat ze gedaan had. Straks zal de 

waarheid aan het licht komen. Je raadt 

het nooit, maar ze zijn onderweg naar 

Jezus. Hij moet het oordeel uitspreken 

over deze vrouw. Naar Jezus? 

Ze vinden Hem in de tempel en het 

wordt stil als zij bij Hem komen. Ze 

zeggen: ‘Heere, we hebben deze 

vrouw betrapt; ze is vreemd gegaan. 

Wat moeten we met haar? Onze wet 

zegt dat ze gedood moet worden, maar 

wat zegt U?’ Wat de omstanders niet 

weten, weet Hij wel. Ze stellen deze 

vraag om Hem te kunnen pakken op 

Zijn eigen woorden. Maar Hij zwijgt…

Ontmaskerde mannen  
Jezus bukt en schrijft in het zand. Als 

Hij zich weer opricht, kijkt hij hen 

aan en zegt: ‘Als u oprecht meent wat 

u zegt, werp dan de eerste steen op 

haar’. Weer schrijft Hij in het zand.

Nu voelen zíj zich betrapt. Ze staan 

hier niet met een schoon geweten. Ze 

staan hier zeker niet omdat ze het zo 

erg vinden wat deze vrouw gedaan 

heeft! Zij willen Jezus vangen. Een 

oorzaak hebben om met Hem af te 

kunnen rekenen. Ze druipen af, één 

voor één.

Wat kunnen mensen elkaar misbrui-

ken in hun eigen voordeel. En Jezus? 

Hij kijkt op, Hij kijkt om zich heen 

en zegt dan tegen de vrouw: ‘Waar 

zijn je beschuldigers?’ Niet één is er 

overgebleven. 

Ben jij benieuwd naar wat Jezus nu 

zal doen? Zal Hij haar ook vernede-

ren, kleineren, een trap na geven? 

Integendeel! Liefdevol klinkt het: ‘Ga 

heen en zondig niet meer’. Geen ver-

wijt, alleen maar mededogen, liefde. 

Hoe kan dat? Heeft deze vrouw dan 

geen ongenoegen verdiend? Jawel, ze 

heeft er een potje van gemaakt. Toch 

zegt Hij: ‘U mag gaan’. De gevolgen 

van haar daden zal Hij straks dragen 

als Hij sterft aan het kruis.

Wel eens meegemaakt: een klap ver-

diend en een kus krijgen? 

Een bevrijdende Jezus  
Jezus veroordeelt haar niet, maar 

neemt haar oordeel weg. Dáárvoor 

is Hij gekomen. Voor mensen die 

over de kop zijn gegaan, die te-

leurgesteld zijn in de ander en in 

zichzelf. Bij Jezus gebracht langs een 

kromme weg, om bevrijd te worden 

van een betrapt geweten, van een 

verslagen en onrustig hart.  

Wonderlijk, vind je niet? 

Het is alsof ik het in de verte al hoor, 

maar het klinkt steeds duidelijker: 

‘Want zo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat ieder die in 

Hem gelooft, niet verloren gaat, 

maar eeuwig leven heeft.  

Zie Johannes 3:16. 

Door Arie Simons, hervormd predikant
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Door prof. dr. Wim van Vlastuin

Oproep tot revolutie 
Het gesprek over seksualiteit gaat 

over concrete mensen van vlees en 

bloed. Het gaat daarbij om tal van 

facetten. Soms gaat het om mensen 

die worstelen met hun lichaam, soms 

gaat het om het bevorderen van 

nieuwe idealen. Dit artikel gaat niet 

om het eerste, wel om het tweede. 

Luister naar Franziska Brychcy, die in 

de Duitse media over haar relatie het 

volgende zei:

	� Ik leef al geruime tijd in een polya-

moreuze partnerschap met twee 

mannen, met wie ik vier kinderen 

heb. Onze kinderen, één moeder en 

twee sociale vaders, die liefdevol 

met elkaar omgaan. En dat is de 

hoofdzaak; dat kinderen in liefde 

kunnen opgroeien, dat hun ouders 

tijd en ruimte voor hen hebben 

en hen op hun levensweg kunnen 

begeleiden. Of hun ouders hun bio-

logische ouders, of pleeg-, adoptie-, 

of hun sociale ouders zijn, is niet 

belangrijk.

  

Dit voorbeeld laat zien dat het niet 

meer vanzelfsprekend is om uit te 

gaan van het huwelijk van één man 

en één vrouw.  We spreken wel over 

de seksuele revolutie. De meeste 

Nederlanders zijn daarin stilzwijgend 

meegegaan.   

Seksuele revolutie
Seksualiteit is een eerste levensbe-

hoefte geworden en onze seksuele 

verlangens zijn onaantastbaar. Vooral 

toen in 1963 de pil op de markt kwam, 

ging het hard. De vrouw kreeg de 

belangrijkste sleutel voor de voort-

planting in handen. Seksualiteit werd 

bevrijd van het juk van voortplanting 

en trouw. Het huwelijk werd steeds 

minder populair en verloor aan bete-

kenis.

Cijfers van de CBS geven aan dat in 

2019 het merendeel van de stellen 

ervoor kiest om eerst ongehuwd 

samen te wonen en eventueel later te 

trouwen. De meeste kinderen worden 

inmiddels buiten het huwelijk gebo-

ren en meer dan 40 procent van de 

huwelijken eindigt in ons land in een 

echtscheiding. Het gevolg hiervan is 

dat het aantal eenoudergezinnen ook 

meer dan verdubbeld is sinds de jaren 

’80 van de vorige eeuw en dat veel 

kinderen in zo’n gezin opgroeien. 

Overspel werd uit het wetboek van 

strafrecht gehaald. Prostitutie kreeg in 

ons land als enige land ter wereld een 

wettelijke status. Het nieuwe normaal 

is dat we vooral onszelf moeten kun-

nen zijn en ook seksueel onze eigen 

smaak mogen hebben. We vierden de 

bevrijding van onszelf en we zochten 

naar een nieuwe positie tussen porno-

grafie en liefde. 

Ook pornografie werd bij de wet ge-

accepteerd. De porno-industrie kwam 

tot bloei. Deze seksualiteit zonder te 

onderhandelen en zonder intimiteit 

bleek een soort opium voor het volk 

te zijn. Met een jaaromzet van 100 

miljard euro draait de seksindustrie op 

volle toeren. Porno is alomtegenwoor-

dig in de samenleving, het raakt alle 

lagen van de bevolking, alle beroepen 

en alle leeftijden. 

Er is veel in beweging. Een kind 

zou vier moeders kunnen hebben: 

de moeder die de genetische eicel 

doneerde, de draagmoeder die het 

baarde, de wensmoeder die het adop-

teerde of de lesbische moeder die 

echtgenote is van de juridische moe-
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der die het kind heeft geadopteerd. 

Zo kunnen er ook drie soorten vaders 

zijn: de biologische spermadonor, de 

sociale vader en de juridische vader. 

Christelijke revolutie
Van meet af heeft het christendom 

veel aandacht gegeven aan de sek-

suele moraal. Wat dat betreft is het 

niet vrijblijvend om zich bij Jezus 

Christus te voegen. Toen christenen 

uit de Grieks-Romeinse cultuur zich 

tweeduizend jaar geleden lieten 

dopen in de naam van Jezus was dit 

voor hen heel duidelijk. Met hun 

doop beleden zij het eigendom te 

zijn van Jezus en daarom braken zij 

niet alleen met hun oude leven van 

afgoderij en dronkenschap, maar ook 

met prostitutie en seksuele relaties 

buiten het huwelijk. 

De nadruk op het huwelijk door de 

christelijke kerk in de eerste eeu-

wen was dus geen manier om de 

cultuur te volgen, maar het was een 

vorm van kritiek op de cultuur. Jezus 

stelde in die tijd de gedachte onder 

kritiek dat de man zijn vrouw als een 

slavin kon gebruiken. Apostelen van 

Jezus vertelden dat mannen zichzelf 

moesten verloochenen en hun vrouw 

liefhebben. 

	� Mannen, heb uw eigen vrouw lief, 

zoals ook Christus de gemeente 

liefgehad heeft en Zich voor haar 

heeft overgegeven (…) Zo moe-

ten de mannen hun eigen vrouw 

liefhebben als hun eigen lichamen. 

Wie zijn eigen vrouw liefheeft, 

heeft zichzelf lief. (Efeze 5)

Dit was ongehoord. Als je je vrouw 

liefhebt als je eigen lichaam, is ze 

niet meer een ander, maar ze is een 

deel van jezelf. Haar pijn is jouw pijn 

en haar vreugde is jouw vreugde. De 

apostel verbindt dat aan Jezus. Hij is 

in figuurlijke zin de bruidegom die 

zijn bruid, de gelovigen, zo liefheeft 

dat Hij zijn leven voor haar heeft 

gegeven. 

De relatie tussen Christus en de 

christen is een huwelijksrelatie 

waar geen derde tussen mag komen. 

Christus geeft zich zonder reserves 

aan zijn bruid, geen offer is deze 

bruidegom te zwaar en zijn bruid 

geeft zich voor altijd aan Jezus Chris-

tus over. Je zou de boodschap van 

de hele Bijbel samen kunnen vatten 

als de boodschap van Gods huwe-

lijksrelatie met mensen. Daarom is 

het huwelijk zo diep verankerd in de 

Bijbel. 

Nu de revolutie naar het 
huwelijk
De christelijke moraal van het hu-

welijk is eeuwenlang getest en het 

bleek tegen een stootje te kunnen. 

Het zou heilzaam zijn voor vrouwen 

en mannen, kinderen en volwas-

senen, om zich opnieuw te richten 

naar deze kaders. Hier volgen enkele 

concrete overwegingen daarbij:  

1.	�De trouw in het huwelijk van man 

en vrouw laat zien hoe trouw Jezus 

is aan zijn volgelingen, omdat het 

een afspiegeling van Jezus’ trouw is.

2.	�Hartstocht en erotiek zijn gericht 

op ons eigen ik, maar echte liefde 

is gericht op de ander.

3.	�Prostitutie en pornografie draai-

en om onszelf, maar het huwelijk 

vraagt om zelfverloochening en 

verantwoordelijkheid voor de 

ander. 

4.	�De lichaamstaal van de seksuele 

eenheid is dat we ons aan de ander 

geven, niet alleen voor één nacht, 

maar voor altijd. Bij overspel liegt 

ons lichaam. 

5.	�Onze Schepper heeft het huwelijk 

bedacht als de meest stabiele 

vorm van samenleven en veilig-

heid voor ons en onze kinderen. 

6.	�Bij een sociologisch onderzoek on-

der kinderen tot tien jaar spraken 

zij uit wat zij zouden veranderen 

als zij koning of koningin van Enge-

land zouden zijn. Hun grootste 

gemeenschappelijke wens was: 

Schaf scheidingen af!  Blijkbaar 

is het niet normaal als ouders uit 

elkaar gaan. 

7.	�Metoo heeft laten zien dat vrije 

seksualiteit een hoge prijs heeft. 

Dit is de eerste stap. De tweede 

stap is de revolutie naar het huwe-

lijk, trouw en liefde. 
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Piet Korse

Het missiehuis in Hoorn wordt omgebouwd tot een appartementencomplex. 
Op het landgoed aan de Blauwe Berg verrijzen maar liefst 109 luxe 

appartementen. Het monumentale missiehuis dat in 1927 verrees, vormt straks  
het centrum van een 21-eeuws leef- en verblijfsgebied. Hoe eigentijds het ook  
gaat worden, vast staat dat het een plek is met geschiedenis. 

Het begon met het 
Missiehuis in Hoorn

Het missiehuis in Hoorn behoorde  

bij de rooms-katholieke ‘Mill Hill  

Missionarissen’. Tot aan de jaren zestig 

werden er honderden jonge mensen 

opgeleid en voorbereid om vaak ver 

weg het Evangelie te laten klinken. 

Hun boodschap op het missieveld ging 

meestal gepaard met een vorm van 

hulpverlening of ontwikkelingswerk. 

Piet Korse diende ruim 40 jaar in Afrika, 

eerst in Congo, later in Oeganda, maar 

het begon in het missiehuis in Hoorn. 

Wat bewoog de jongen uit Zwaag om 

zijn leven in Gods handen te leggen, 

zich vrijwillig aan te sluiten bij de ‘Mill 

Hill Missionarissen’ en zijn intrek te 

nemen in het statige missiehuis? ‘Het 

avontuur trok en ik werd door God 

geroepen om mensen te helpen.’

Hoe kreeg u die roeping?
‘Mijn vader had een tuinderij, maar 

ik had niet veel op met het tuinders-

leven.’ De oudste zoon van het grote 

gezin zag met een zekere jaloezie 

zijn buurjongen Ben Beemster naar 

het missiehuis vertrekken. In die 

tijd werden er op scholen door de 

Mill Hill Missionarissen blaadjes 

verspreid met verhalen van het 

missieveld op Borneo, om bij de 

jeugd belangstelling voor dit werk te 

wekken. ‘Het waren die verhalen en 

de goede raad van mijn pastoor Van 

der Horst die mij deden besluiten om 

mij, net als vele andere West-Friese 

jongens, bij de rector te melden. 

Natuurlijk had mijn vader mij liever 

thuis gehouden. Aan de andere kant 

was het ook een eer voor de familie 

als een van de kinderen de priester-

opleiding ging volgen.’ 

Hoe ging het er aan toe?
‘In september 1950 nam ik, als twaalf-

jarige jongen, mijn intrek in het missie-

huis. Dat was wennen. Alles werd heel 

serieus genomen en er waren strenge 

regels. Onze familie zagen we amper. 

Slecht drie keer per jaar, met Kerst, 

Pasen en in de zomer, mochten wij een 

poosje naar huis. Een of twee keer per 

week verlieten wij in een lange stoet 

het terrein voor een wandeling, onder 

het toeziend oog van de fathers. Nog 

voel ik de koude wind, als we in onze 

dunne kleren naar Berkhout of over de 

Westerdijk liepen.

‘Ik zong een lied, een vreugdelied en bleef  
maar doorzingen.’ In gesprek met de in Zwaag  
geboren Piet Korse (81).
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Links vooraan Pieter Korse

Eerste steenlegging

Er was voldoende te eten, maar het 

was eenzijdig. Elke dag brood en ha-

vermout, het beleg ontbrak. Hongaar-

se zusters die waren opgeleid voor 

het onderwijs in hun eigen land, ston-

den in de keuken. Zij hadden geen 

idee van koken en nog minder van 

Hollandse kost. Zure zult stond hoog 

op het menu, zonder een friemeltje 

vlees erin, maar wel met varkensspek, 

waar de haren nog opstonden.’

Blijkbaar maakten het summiere 

contact met de familie en een weinig 

aantrekkelijk menu deel uit van de 

voorbereiding op het dienen ergens 

ver weg in een vreemde omgeving. 

Na vijf jaar studie in Hoorn ging Korse 

naar het Limburgse Haelen, Roosen-

daal en Londen. De opleiding duurde 

voor hem in totaal 13 jaar. Daarna 

werd hij als missionaris naar Afrika 

uitgezonden, waar hij veel betekend 

heeft voor het onderzoek naar cul-

tuur en religie.

Heeft u offers gebracht?
‘O ja, verschillende. Ik leefde ver weg 

van mijn familie en het contact was 

minimaal. De post deed er altijd één 

tot twee maanden over. Een keer zelfs 

kreeg ik de post van twee jaren in-

eens. Het leven in de tropen viel niet 

altijd mee. Vaak heb ik malaria gehad 

en was ik mijn eigen dokter. Ook het 

celibataire leven vond ik moeilijk, 

temeer daar ik er persoonlijk niet 

achter kon staan.’

Wat was de kern van uw 
werk?
‘Samen ontdekken wat de zin van het 

leven is. En dat duurt ons leven lang. 

Jezus is daarbij de Leider. Hij leidt mij 

met Zijn licht door de duisternis om 

mij heen.’

Wanneer was God heel 
dichtbij?
Ergens in de jaren ’70 nam ik in 

België deel aan een retraite. ’s Nachts 

kreeg ik een droom, een visioen, 

waarin ik een lied zong, een vreugde 

lied. Het was een soort ‘Gloria’, maar 

ik zong het in de Lingala taal en ik 

bleef maar doorzingen. Tussendoor 

werd ik verschillende keren wakker 

en aldoor had ik een sterke beleving 

van Gods aanwezigheid. Die ervaring 

gaf mij nog lange tijd daarna veel 

kracht.

Welke boodschap heeft u 
voor de lezers?
‘De Bijbel is heel waardevol, maar er 

is meer. De Geest van God spreekt op 

allerlei manieren. Er zijn veel begees-

terende mensen om ons heen. Laten 

we ons niet beperken tot onze eigen 

kerk. We hoeven ons eigen geloof 

niet op te geven, maar laten we ons 

ook openstellen voor wat andere 

kerken en andere religies ons als 

kostbare waarden aandragen.’
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Kijk voor meer informatie op www.schulp.nl

Ambachtelijk geperst
Op de locatie waar het familiebedrijf al sinds 

1861 fruit teelt, worden ook nu nog elk oogstseizoen 
peren geoogst. Samen met het fruit van andere telers, 

worden ze te midden van de fruitbomen geperst 
tot echte Schulp sappen.

Prachtig Prachtig 
Bijbels dagboek Bijbels dagboek 

geschreven geschreven 
door Andrew door Andrew 

Murray Murray 

Nieuw     verschenen bij Drukkerij AMV

info@drukkerij-amv.nl

Voor meer waardevolle uitgaven,

bestellingen    en info:

Het thema ‘Blijf in Mij en Ik in u’ is de rode draad in dit dagboek. Het is 
het verlangen van de auteur Andrew Murray (1828-1917) dat de Heilige 
Geest weer de rechtmatige plaats in de Kerk krijgt en tot Zijn volle 
heerschappij zal komen in de levens van de gelovigen, in een weg van 
algehele overgave en gehoorzaamheid. ISBN 978-90-825061-6-7

Technisch Installatieburo Hevel B.V.
Ribesstraat 9, 6744 XA  Ederveen

Tel: 0318 - 57 12 64
info@ith.nl   www.ith.nl

Totaalinstallateur

Ò installatietechniek
Ò elektrotechniek
Ò advies & ontwerp
Ò service & onderhoud

Totaalinstallateur



 Woordzoeker
achterom

appelhaven

bierkade

breed

dal

dampten

drieboomlaan

ekster

emmalaan

foreestensteeg

gasfabriekstraat

gerritsland

hanekamsteeg

hoofd

ijsselweg

jeroenensteeg

jeudje

koepoortsweg

kuil

leliestraat

lepelaar

maelsonstraat

munnickenveld

nieuwendam

noorderplantsoen

oliemolen

oostereiland

oudedoelenkade

patio

pergola

poolster

ramen

rietzanger

schotland

slapershaven

turfhaven

veemarkt

venidse

watertje

weeshuistuin

zandsteen

zon

zuiderdijk

Doorkruis Hoorn. Streep alle letters van de 43 straten af in het  
bovenstaande lettervierkant. Vul daarna de overgebleven letters  
in en ontdek een leuke Hoornse attractie. Ook kom je erachter,  
wannéér je er terecht kunt. Veel plezier.

N S C H O T L A N D Z U I D E R D I J K

K O Z E L O K E D N A L S T I R R E G O

N O O D R E S L E L I E S T R A A T U N

N E E R G E E T S N E N E O R E J D I E

P E V P D R G V E E M A R K T E E U M L

E N E A O E D N E R G O D O U D T E A O

R N E T H O R D A D E E R D O S R M D M

G D A T S F R P A Z E I J E I G D M N E

O N H A P D R T L L T E L U T F I A E I

L E A A S M N U S A S E H A O H A L W L

A V N R E R A A T W N S I O N L C A U O

P A E T I V L D Z K E T H R M D O A E P

P H K S J E E E A E T G S O N K O N I N

E S A N S N P D W F S F O O I T A P N E

L R M O S I E E I E E B O R E T S K E M

H E S S E D L E V N E K C I N N U M C A

A P T L L S A R H I R U P O O L S T E R

V A E E W E A B R T O I W A T E R T J E

E L E A E E R D N D F L E D A K R E I B

N S G M G A S F A B R I E K S T R A A T
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Wat vind jij het allerlekkerst? Iedereen eet elke dag, zelfs 

een paar keer per dag. Goed eten is belangrijk voor je 

lichaam. Daar groei je door en krijg je energie van om te 

kunnen spelen en naar school te gaan.

Weet je in welk boek het ook veel over eten gaat? In de 

Bijbel. De Bijbel is een heel bijzonder boek. De Heere God 

heeft het aan ons gegeven en er staan veel verhalen in die 

over eten gaan. Misschien ken je de Bijbel nog niet en ben 

je benieuwd waar die verhalen over gaan. Het gaat in de 

Bijbel niet alleen over eten, er staan nog veel meer mooie 

en belangrijke verhalen in. Misschien ken je de Bijbel al 

wel en ben je benieuwd wat je nog meer kan leren.

 

Op Kinderclub Voltreffer gaat het dit seizoen over ‘Eten in 

de Bijbel’. Elke tweede en vierde zaterdag van de maand 

is er club en dat is altijd weer een gezellig feest! We 

luisteren naar een verhaal, zingen, knutselen en maken 

plezier met elkaar!

Je vindt ons in Het Lichtbaken  (Maelsonstraat 6, Hoorn). 

Hoe meer kinderen er komen, hoe gezelliger we het 

vinden. Dus ben je nog nooit geweest, kom gauw een keer 

kijken en neem gerust iemand mee (van 4-12 jaar).  

Het kost helemaal niets. 

 

Eten

In ’t kort:Wat: Kinderclub Voltreffer Wanneer:elke 2e en 4e zaterdag van de maand              
Waar: Maelsonstraat 6 in Hoorn                                  
Tijd: 10.30-12.15 Leeftijd: 4-12 jr.Toegang is gratis!

Ben jij de beste bakker?

Hiernaast staat een recept om lekkere cupcakes te maken. 

Ga aan de slag en bak de lekkerste cupcakes die je kunt 

bedenken! Kom ze dan laten zien en proeven op de 

kinderclub. Je mag het recept van hiernaast gebruiken, 

maar ook zelf iets bedenken. En wie weet, misschien win 

jij een prijs! En... we verklappen alvast: er is meer dan één 

prijs te winnen. Dus gauw aan de slag met je bakspullen!

    Tot ziens op 

� de kinderclub!
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Meer weten over de Kinderclub? Ga naar: 

www.kinderclubvoltreffer.nl

Ingrediënten

•	� 125 g ongezouten roomboter  

(op kamertemperatuur)	

•	 125 g donkere basterdsuiker

•	 8 g vanillesuiker

•	 2 middelgrote eieren

•	 3 eetlepels volle melk

•	 125 g zelfrijzend bakmeel

•	 125 g roze glazuur

•	 1 eetlepel koek- en speculaaskruiden

•	 30 g chocolade kruidnoten  

	 (wit, melk en puur)

Speculaascupcakes

Tijd
20 min. bereiden

1 u. 5 min. wachten

15 min. oventijd

Aantal 12 stuks

Keukenspullen
•	 muffinvorm met 12 holtes

•	 12 papieren cakevormpjes

Bereiden

1.	� Verwarm de oven voor op 200 °C. Verdeel de papieren cakevormpjes over de holtes 

van de muffinvorm.

2.	� Doe de boter, basterdsuiker en vanillesuiker in een kom en klop met een mixer in  

5 min. luchtig. Voeg al mixend 1 voor 1 de eieren toe. Voeg het volgende ei pas 

toe als het vorige is opgenomen. Voeg de melk toe en mix nog 2 min. Spatel het 

zelfrijzend bakmeel en de koekkruiden erdoor en verdeel het beslag over de 

cakevormpjes.

3.	� Bak de cupcakes in ca. 15 min. in het midden van de oven goudbruin en gaar. 

Laat 5 min. afkoelen in de vorm op een rooster. Neem voorzichtig uit de muffinvorm, 

zet op een rooster en laat helemaal afkoelen. Dit duurt ca. 1 uur.

4.	� Bereid het roze glazuur volgens de aanwijzingen op de verpakking.  

Bestrijk de cupcakes ermee en versier met een paar kruidnoten.

Inspriratie; een recept van AH

Het Lichtbaken 25



Door Jan Belder, hervormd predikant

Er wordt geklopt
Hoor, wie klopt daar kind’ren,
hoor, wie klopt daar kind’ren,

hoor wie tikt daar zachtjes tegen ‘t raam. 
‘t Is een vreemd’ling zeker,

die verdwaald is zeker.
Ik zal eens even vragen naar zijn naam. 

Néé, niet Sint Nicolaas, maar Jezus staat aan je deur. Aan die deur waardoor Jan en Alleman 
binnen mag komen. Waarom zou je Hem weigeren?

Wie is het?
Een vreemd’ling die verdwaald is? Hij kan voor ons een 

vreemdeling zijn. Maar verdwaald is Hij beslist niet. Hij is 

bewust gekomen naar onze wereld. Naar Hoorn. Naar jou. 

Dat is kerstfeest. Daar zingen we van: ‘Uit hoge hemel 

daalt Hij neer…, de hemelgave: onze Heer’.

Hij was er al ver voordat Hij in Bethlehem geboren werd. 

Hij was zelfs al bij de schepping betrokken. Dus was Hij 

er, lang voordat jij en ik er waren. Hij heeft jou en mij 

gewild. Tot Zijn vreugde gewild! Hij is de ontwerper van 

mijn leven. Dus ben ik van hoge komaf. Een koninklijk 

schepsel. Ik draag zelfs Zijn beeld. Ik ben bovendien Zijn 

eigendom! Voor Hem ben ik dus geen vreemde. Maar is  

 

 

 

Hij dat voor jou wel, dan wil Hij daar graag verandering 

in brengen. Hij dringt Zich niet op, maar Hij dringt wel 

aan dat je Hem binnenlaat. Hij trapt de deur niet in. 

Hij klopt en wacht tot je Hem toelaat. Denk niet dat 

je om Hem heen kunt. Hij staat aan het begin van de 

wereldgeschiedenis en straks ook aan het eind daarvan. 

Maar nu, op de grens van 2020, staat Hij aan onze deur. 

En Hij klopt! Wat doen we? Hem buiten laten staan…? 

Waarom niet het gesprek met Hem aangaan...? Beter 

gezegd: Hij wil het gesprek met jou en mij aangaan.  

Wat is daar op tegen? Het kan het gesprek van ons 

leven worden. 
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Wat komt Hij doen?
Wie is die Jezus eigenlijk? Wat wil Hij van mij? Wat komt 

Hij doen? Hij heeft duizend en meer redenen om onze 

deur voorbij te gaan, maar Hij doet het niet. Hij weet: 

wij redden het niet zonder Hem. Waarom niet? Dat wil 

Hij nou juist uitleggen. Je leest het in de Bijbel. Daar 

staat het zwart op wit, bedoeld opdat we Hem zouden 

liefkrijgen. Want Hij kwam om heel te maken wat stuk 

is. En er is nogal wat stuk in ons leven. Wij hebben het 

er niet best van afgebracht. Onze verhouding met de 

mensen om ons heen is niet zoals God het bedoelt en 

onze relatie met Hemzelf trouwens ook niet. 

We dwaalden niet alleen bij Hem vandaan, maar we 

zwijgen Hem ook dood. We negeren Hem en toch wil 

Hij niet zonder ons. Daarom staat Hij aan onze deur en 

spreekt Hij ons aan. Hij zoekt het gesprek. Hij praat ons 

niet naar de mond, maar legt de vinger op de zere plek. 

Hij legt uit waarvoor Hij is gekomen. Waarom Hij de 

hemelse heerlijkheid achter Zich liet, de plaats waar  

 

 

 

liefde de toon aangeeft. Het is om jou en mij te redden. 

Kennelijk is dat nodig. Men noemt Hem daarom ook  

wel de Heiland. De Heelmaker. En ook Immanuel.  

Dat betekent: God met ons. Dáárom! Omdat Hij verbindt.  

Hij brengt twee ongelijke partijen samen. 

Die reddingsoperatie kostte Hem Zijn leven. Maar juist 

Zíjn dood is míjn redding. 

Wat een boodschap! Zo stuk kan het niet zijn of Hij kan 

helen. Zo donker kan het niet zijn of Hij brengt licht. Zo 

slecht kan het niet zijn of Hij maakt het goed.

Ik hoef niet bij de brokstukken van mijn leven te blijven 

zitten, maar dan is wel nodig dat ik Hem mijn vertrouwen 

geef.

Wij zeggen: de liefde kan niet van één kant komen, 

maar in de Bijbel gaat dat niet op. Want de liefde komt 

op Kerst duidelijk wel van één kant. God biedt jou rust, 

vrede, vergeving. 

Wat belooft Hij?
Onlangs zong je nog: ‘Vol verwachting klopt ons hart’. 

Maar wat verwacht je eigenlijk? Toch wel meer dan wat 

de wereld geeft en biedt? Met Jezus ben je verzekerd 

van een echte toekomst. In prachtige beelden tekent de 

Bijbel ons die. Dat is het perspectief van alle gelovigen. 

Daarom ook ziet ieder die Hem lief kreeg, verlangend uit 

naar Zijn tweede komst. Naar de nieuwe hemel en aarde. 

Naar het beloofde Vrederijk. Ja, wie God op Zijn woord 

gelooft, heeft nog wat tegoed. Ben je door Jezus met God 

verzoend, dan moet het beste nog komen.

Maar als Hij komt - en Hij komt! – is het met deze wereld 

gedaan. Dat zal ook het moment zijn van de grote en 

definitieve scheiding. Wie dan niet aan de goede kant 

staat, achter Jezus, die ...! Ja, je bent vóór of tegen Hem.  

 

 

 

Je bent onderweg naar Zijn Koninkrijk of niet. Wie Jezus 

de deur wijst, kiest er voor na de dood eeuwig zonder 

Zijn liefde in de nacht van de duisternis te zijn. Lach of 

spot die laatste ernst niet weg. Je leven staat immers op 

het spel.  

Hij staat nu op je stoep en Hij klopt! Hoor! Nog nodigt Hij. 

En die uitnodiging is geen ongeadresseerde huis-aan-

huisbestelling. Heel persoonlijk klinkt het op kerst: ‘Ik 

sta aan de deur...’ Wie dat gelooft, doet open. Je deed het 

nog niet? Wat heb je toch tegen Hem?! Alleen als je echt 

aan Hem vastzit, deel je in Zijn toekomst. En dan mag Hij 

wat jou betreft vandaag al terugkomen.

Met Christus hebben we een echt gezegend kerstfeest. 

De hemel begint nu al.
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‘Vandaag een onderwerp dat niet alleen voor mijn 

studenten is…’ dacht professor Sagesse toen hij zijn 

lesmateriaal op het bureau voor in de collegezaal 

uitstalde. ‘Ik zou het hierover op een feestje ook wel eens 

kunnen hebben. Niet in het minst omdat ik het zelf ook zó 

razend ingewikkeld vind om m’n tijd goed in te delen…’ 

Meer gedachten gaan er door hem heen. ‘Tijd is leven. 

Of is het leven tijd? In ieder geval is deze les van 

levensbelang!’

Langzaam komen de studenten binnen druppelen. Het 

geroezemoes lost op in een aarzelende stilte als ze zien 

dat hun prof klaar staat om te beginnen. Zonder iets te 

zeggen pakt de professor een grote lege mayonaisepot. 

Daarna pakt hij uit een tasje een golfbal en laat hem in de 

pot stuiteren.

De studenten kijken verbaasd toe als hij de hele pot vult 

met golfballen.

Pas dan klinkt de stem van hun leraar: ‘Is de pot vol?’ 

Instemmend geknik is de reactie.

De professor bukt en pakt vanonder het bureau een 

zakje. Ratelend vallen er kiezelsteentjes uit en vullen 

de ruimten tussen de golfballen op. Zacht schudt de 

professor de pot en vult hem op met de overig steentjes. 

Opnieuw de vraag of de pot vol is. De studenten 

antwoorden van wel.

Glimlachend zien de studenten hoe de man voorin de zaal 

nu een handvol zand in de pot laat stromen. ‘Ja, nu is hij 

écht vol,’ zegt een enthousiaste student. Iedereen is het 

met hem eens.

Dan pakt de professor van achter zijn bureau twee 

koppen koffie en giet ze leeg in de pot. De hele inhoud 

verdwijnt en de koffie vult de lege ruimten en doordrenkt 

het zand.

De studenten schieten in de lach.

‘Nu,’ zegt de professor, ‘ik wil dat jullie deze pot zien als 

jullie eigen leven. Ik hoef jullie niet te vertellen dat je dag 

snel gevuld is met allerlei bezigheden.’ Even pauzeert 

hij… ‘Ik geef dit college ook aan mijzelf.’ 

‘Zorg dat je je leven vult met golfballen. Die staan voor de 

meest belangrijke dingen in je leven. Als er niets op de 

wereld was dan deze belangrijke dingen, dan zou je leven 

toch gevuld zijn. Wat zijn voor jullie golfballen?’ 

‘Mijn familie!’ antwoordt een meisje. ‘En ook mijn 

vrienden.’  

‘Gezondheid…,’ komt een vrolijke jongensstem. ‘En ook 

mijn grote hobby: wandelen!’

‘God,’ zegt zijn buurman. ‘Hij is de oorsprong en 

vervulling van mijn leven.’

‘Mijn man en onze kinderen,’ vertelt een volwassen 

studente.

‘Gelukkig zijn er méér golfballen die in de pot passen,’ 

zegt de professor. 

Hij vervolgt: ‘De kiezelstenen zijn andere dingen die ertoe 

doen: je werk, je huis, je auto. En het zand staat voor alle 

andere, kleine dingen.’

‘Als je eerst het zand in de pot zou doen, is er weinig 

plek meer voor kiezelsteentjes en al helemaal niet voor 

Filosofieles met  
mayonaisepot en koffie
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golfballen. Dat geldt ook voor je eigen leven. Als je al je 

tijd en energie aan de kleine dingen besteedt, heb je geen 

ruimte meer voor de dingen die belangrijk voor je zijn.’

‘Besteed aandacht aan dingen die nodig zijn voor je geluk. 

Bouw een relatie op met God. Deel je levensvragen en 

je pijn. Besef dat je goede vriend of partner je aandacht 

nodig heeft. Ga eens een keer uit eten. Speel met je 

kinderen,’ de professor knipoogt naar de volwassen 

studente.

‘Maak werk van die afspraak met de huisarts, die al lang op 

je denkbeeldige lijstje staat. Ontspan in de natuur. Weet 

dat liefde een werkwoord is: het komt je niet aanwaaien 

maar vraagt om jouw actie. Lees… Er is altijd nog wel tijd 

om je auto te poetsen of de prullenbak te legen.’

‘Mijn les in het kort: zorg eerst voor de golfballen, de 

dingen die echt het allerbelangrijkste voor je zijn. Stel je 

prioriteiten. De rest is maar zand.’

‘Waar staan dan de twee koppen koffie voor?', vraagt één 

van de studenten. 

De professor lacht: ‘Ik ben blij dat je het vraagt. Ik wil 

daarmee alleen maar weer eens aangeven dat - hoe vol je 

leven ook mag zijn - er altijd wel een plekje is om samen 

met een vriend een kop koffie te drinken.’

Als de dingen in je leven je even allemaal te veel 
worden, als 24 uur in een dag niet meer genoeg 
is, denk dan aan de mayonaisepot en de twee 
koppen koffie.
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Het zal zo’n vijftien jaar geleden zijn. Samen met mijn moeder 

en stiefvader vierde ik de jaarwisseling bij de schoonouders 

van mijn jongste broer. Het enige waar ik tijdens die avond 

aan kon denken was dat ik het liefst zelfmoord wilde plegen. 

De schoonouders van mijn broer woonden in een flat in Gro-

ningen. Het was er niet erg groot: met mijn moeder en stiefva-

der, de schoonouders, mijn broer, zijn vrouw en diens zusje 

was het vol. Ik zorgde ervoor dat het nog voller leek, want ik 

was destijds heel zwaar: ik woog bijna tweehonderd kilo. Die 

avond was het gezellig: iedereen zat met elkaar te praten, er 

werd veel gelachen. Ik deed gewoon mee. Maar vanbinnen 

lachte ik niet. Vanbinnen voelde ik me dood, zo uitgeput dat ik 

het liefst wilde huilen. Ik voelde me alsof ik helemaal alleen 

was, alsof niemand mij snapte en ik niemand kon bereiken.

Dromen van zelfmoord
De flat was op tien hoog. Ik dacht de hele avond: ‘Ik kan van-

nacht, als iedereen slaapt, van het balkon springen’. Ik droom-

de al jaren van zelfmoord. Ik was vastgelopen in mijn leven. Ik 

was voor de tweede keer een baan kwijt. Mijn broers hadden 

een relatie – ik had niets en niemand. Ik voelde me zo alleen. 

Ik wist niet hoe ik met mensen om moest gaan. Ik zat thuis en 

at en ik begreep niet waarom het me niet lukte om daarmee 

te stoppen. Stoppen met snoepen lijkt zo gemakkelijk. Maar 

als ik niet snoepte, leek het of de enige vriend die ik had weg 

was. Dus werd ik dikker en dikker.

Negeren
In mijn familie praatte niemand over mijn gewicht, hoewel 

iedereen het natuurlijk zag. In onze familie zijn we nogal goed 

in negeren. Mijn vader was een alcoholist, die gewelddadig 

werd als hij gedronken had. Maar alles wat mijn moeder 

erover zei was: ‘Je mag er met niemand over praten’. Sowieso 

wilde mijn moeder niet dat ik praatte. Zij mocht vertellen wat 

haar dwarszat, maar ik mocht alleen luisteren. Ik moest er 

voor haar zijn, hoe klein ik ook was. Toen mijn ouders gingen 

scheiden werd ik, als oudste kind en enige dochter, een soort 

vriendin die ik natuurlijk helemaal niet kon zijn voor een 

volwassen vrouw. Totdat ik dik werd. Toen was ik niet meer 

interessant.

Verdriet
Twaalf uur. Tijd voor het vuurwerk. We stonden buiten. Het 

vuurwerk was prachtig – er werd veel afgestoken en wij 

hadden zo hoog natuurlijk een goed uitzicht. In die tijd leefde 

mijn oma nog. Ze belde mijn moeder en vroeg ieder familielid 

te spreken om ze gelukkig nieuwjaar te wensen. Alleen mij 

vergat ze. Niemand anders dacht er aan en ik zei ook niets. Ik 

durfde nooit de aandacht op mezelf te vestigen. Ik dacht er 

weer aan dat ik die nacht van het balkon kon springen. Eén 

sprong en dat verdriet vanbinnen zou over zijn. Ik zou mezelf 

nooit meer walgelijk en overbodig hoeven vinden. Ik zou niets 

meer hoeven voelen.

advertorial

‘Ik kan vannacht van 
het balkon springen’

Wat voor mensen krijgen hulp bij 
De Hoop? Niet altijd de mensen 
die we denken: mensen met een 
drugs- of alcoholverslaving. Soms 
zijn het mensen met compleet 
andere problemen. Lees hier het 
verhaal van Els*.

* Dit is niet de echte foto van de geïnterviewde.
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Here God
Ik sprong die nacht niet. Ik weet niet meer waarom niet. Ik 

weet wel dat ik er spijt van heb gehad, want het leek me een 

gemakkelijke manier van zelfmoord. Gelukkig kwam er in het 

nieuwe jaar een andere uitweg. In het voorjaar, rond Pasen, 

leerde ik de Here God kennen. Opeens was er vreugde in mijn 

leven. Ik besefte opeens: ‘Ik ben toch niet alleen’. Na een 

paar maanden sloot ik me aan bij een kerk, een heel kleine 

gemeente, waar ik me gezien en geaccepteerd voelde. De 

voorganger was een voormalig medewerker van De Hoop. Hij 

raadde me aan om daar hulp te zoeken voor mijn eetprobleem. 

Niet alleen mensen die afhankelijk zijn van drugs of alcohol 

zijn verslaafd. Dat geldt ook voor mensen die te veel eten.

Geaccepteerd
Ik vond het heel spannend, maar ik ben naar De Hoop 

gegaan. En het bijzondere was: ik voelde me daar nog meer 

geaccepteerd dan in de kerk. Ik ben tijdens mijn opname 

geen enkele keer uitgelachen om mijn gewicht. Ik hoorde 

erbij. De mensen die er opgenomen zaten snapten mij. Veel 

van de cliënten hadden net als ik ouders die zo in de knoop 

zaten dat hun kinderen ook in de war raakten. Ik realiseerde 

me steeds meer dat ik in waanzin ben opgegroeid, en dat er 

niettemin van mij werd verwacht dat ik me normaal gedroeg. 

Ik begon te zien dat eten voor mij de enige manier was om 

mijn emoties letterlijk weg te slikken.

Nieuw leven
Ik moet toegeven dat ik nog wel lange tijd een grote hoeveel-

heid antidepressiva achter de hand heb gehouden, met het 

idee: ‘Als het me niet lukt om een nieuw leven op te bouwen, 

dan kan ik er alsnog een einde aan maken’. Dat heb ik uit-

eindelijk opgebiecht aan een medewerkster van De Hoop. Ik 

heb de medicijnen aan haar afgegeven. Ik ben ook met mijn 

moeder gaan praten over hoe lastig ik het vroeger thuis vond. 

Mijn moeder was daar absoluut niet blij mee: ze heeft me 

een jaar lang doodgezwegen. Dat was heel erg. Maar ondanks 

dat zij niet met me wilde praten, voelde ik me niet eenzaam 

meer. Ik had bij De Hoop vrienden gemaakt. Ik heb er een 

nieuw leven gekregen, samen met de Heer. Ik weet nu dat ik 

er niet alleen voor sta.

Meer weten?
Wilt u meer weten over hulp bij De Hoop? Kijk dan op  

www.dehoop.org. Wilt u de hulp van De Hoop steunen?  

U kunt een gift overmaken op NL06 INGB 00 00 38 38 38 

t.n.v. Vrienden van De Hoop. Dank u wel!

HETLICHTBAKENHOORN.NL

C H R I S T E L I J K E  G E M E E N T E

Het Lichtbaken wil een levende gemeente zijn, die licht verspreidt in Hoorn en 
omgeving. Kom eens langs om kennis te maken. De samenkomsten op zondag 
worden gehouden om 10.30 en om 19.00 uur. Op woensdagavond is er een 
bijbelstudie- of gespreksgroep. Iedere 3e donderdag van de maand is er een Open 
koffieochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Hartelijk welkom!

Adres: Maelsonstraat 6, 1624 NP Hoorn (naast het Dijklander Ziekenhuis)
Telefoon: 06-22818520  |  E-mail: info@hetlichtbakenhoorn.nl
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UITNODIGING

VOOR EEN GEZELLIGE KERSTVIERING IN HET LICHTBAKEN

1e KERSTDAG
WOENSDAG 25 DECEMBER 

AANVANG 10.30 uur (de zaal gaat open om 10.00 uur)

Er is een afwisselend programma samengesteld:
	 √ 	 Genieten van muziek;
	 √ 	 Meezingen met bekende kerstliederen;
	 √ 	 Horen over het wonder van Kerst;
	 √ 	 Luisteren naar een boeiend kerstverhaal.

Kortom, het wordt een prachtige, muzikale en feestelijke 
samenkomst en u en jij bent er hartelijk welkom.

NA AFLOOP DRINKEN WE EERST EEN KOPJE KOFFIE EN THEE.

SAMEN LUNCHEN

Daarna wordt een lunch aangeboden, waarvan alle
aanwezigen gebruik mogen maken.

 
Iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond,

is hartelijk welkom.

Voor meer informatie:
hetlichtbakenhoorn.nl

LOCATIE HET LICHTBAKEN 
Maelsonstraat 6 te Hoorn

Naast het Dijklander Ziekenhuis


